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We zijn voor heel de wereld, zowel voor engelen als mensen, 
een schouwspel geworden. (…)

Tot op de dag van vandaag lijden we honger en dorst, 
hebben we nauwelijks kleren, worden we mishandeld, 
zijn we dakloos, zwoegen we voor ons eigen brood.
Worden we bespot, dan zegenen we; 
worden we vervolgd, dan verdragen we het; 
worden we beledigd, dan antwoorden we vriendelijk. 

Tot op dit ogenblik zijn wij het uitschot van de wereld, 
het uitvaagsel van de mensheid.

1 Korintiërs 4:9, 11
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